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Een van mijn favoriete plekken om te genieten van de zons-
ondergang is de jachtclub van Hoboken. Het is er aangenaam
vertoeven aan de Schelde, maar vooral, je zit er bijna letterlijk
onder de prachtige ‘Titan’, naar verluidt een van de grootste
kranen van West-Europa. Vandaag wordt de kraan ingezet door
de Smulders Group, een toonaangevende speler op het viak van
staalbouw- en windturbineconstructies. Vorige eeuw was de
Titan de kroon boven de Cockerill Yards, een van de bloeiendste
scheepswerven van Europa.

“De Cockerill, dat was Hoboken. En Hoboken, dat was de Coc-
kerill. Was je socialist en je wilde werk, dan ging je naar de bur-
gemeester en die gaf je een job in de Cockerill. Was je katholiek,
dan ging je naar de pastoor en je kreeg werk in de Metallurgie
(vandaag Umicore, red.)” Voor mij zit Jaak Bormans, archi-
varis van de heemkundige kring van Hoboken, die zelf vroeger
nog gewerkt heeft in de Cockerill Yards. Tijdens de hoogdagen
werkten er meer dan drieduizend werknemers. “Toen de werf
failliet ging in 1982, was dat een ramp voor de hele gemeen-
schap.” We zitten in kasteel Broydenborg, waar de heemkundige
kring gevestigd is. Buiten herinnert een bronzen gedenkplaat
eraan dat in datzelfde gebouw op 1 mei 1883 de Maatschap-
pij John Cockerill een nijverheidsschool stichtte. In die school
werden de jongens van het dorp en omstreken opgeleid om in de
Cockerill te gaan werken. “De Cockerill heeft een bewogen soci-
ale en economische geschiedenis met ups en downs. We hebben

hier een boek liggen waarin handgeschreven staat wie wanneer
in de Cockerill gewerkt heeft. Daaruit kun je afleiden dat heel
wat werknemers verschillende keren ontslagen zijn, en daarna
weer aangeworven.”

Het is onmogelijk om op deze beperkte ruimte de sociale en
economische geschiedenis van de Cockerill Yards samen te
vatten zonder ze oneer aan te doen. Een paar veelzeggende
details toch. De werf werd in 1873 gesticht door de nv John
Cockerill, beheerd door de erfgenamen van de industriéle gi-
gant John Cockerill, een Brits ondernemer die in Belgié een in-
dustrieel imperium uitbouwde. De werf zou in opdracht van de
wereldvermaarde ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley
meer dan vijfhonderd boten produceren voor de Congostroom.
Het meest prestigieuze schip dat de Hobokense scheepsbouwers
bouwden, was het passagiersschip de Vera Cruz, besteld door
de Portugese regering in de jaren vijftig. Het schip was 185
meter lang, 23 meter breed en kon tot meer dan 1.300 passa-
giers en bemanningsleden vervoeren. Maar evengoed werden
op de werf jachten, binnenschepen, oorlogsschepen en contai-
nerschepen gebouwd. De scheepsbouwers en andere werkers
van de Cockerill waren voor honderd procent gesyndikeerd.
“Schepen bouwen schept een onderlinge band”, zo lees ik in een
geschiedenisboek over de Cockerill, “Dat schept een korpsgeest
van ‘wij tegen allen’” De werknemers stonden ervoor gekend
regelmatig te gaan betogen in Brussel, voor het algemeen belang
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en tegen de politiek. De crisis in de jaren zeventig woog zwaar
op scheepsbouw, waardoor de Cockerill in moeilijke papieren
terecht kwam. Na het faillissement in 1982, kwam de Cockerill
nog even onder het beheer van de Boelwerf nv, maar ook dat
duurde niet lang. De scheepsbouwers van Hoboken moesten el-
ders aan de slag, of zich omscholen.

Een afspraak op de site te pakken krijgen, was niet evident.
Want het huidige bedrijf, Smulders Projects Hoboken (SPB),
dat deel uitmaakt van de Smulders Group, was begin 2012 ook
in moeilijke papieren terecht gekomen, en - alsof de geschie-
denis zich zou herhalen - had een WCO-procedure opgestart.
Maar toeval of niet, toen ik begin oktober opnieuw contact
opnam, kreeg ik de communicatieverantwoordelijke Jan Van
Eyken aan de lijn, die net een persbericht met goed nieuws de
deur uitgestuurd had. “De continuiteit van de Smulders Group
is verzekerd.” De Frans groep Eiffage (omzet meer dan 14 mil-
jard euro) is sinds 25 september hoofdaandeelhouder van de
Smulders Group, met 87 procent van de aandelen. De overige
dertien procent is in handen van het management. Het is Al-
bert Smulders, commercieel directeur, die me, samen met Jan
Van Eyken, heel hartelijk ontvangt op de site te Hoboken. Al-
bert Smulders is ondernemer in hart en nieren. Hij komt uit
een gezin van zeventien kinderen, waarvan hij de jongste was.
Zijn broer Geert Smulders stichtte in 1966 het familiebedrijf,
waar ook heel wat van de broers, zussen en schoonfamilie in
terecht zouden komen. De huidige Smulders Group heeft van-
daag vestigingen in Nederland (Smulders Projects in Helmond),
Belgié (Iemants NV in Arendonk, Willlems Staalconstructies

in Balen, SPB in Hoboken) en Polen (Spomasz in Zary). Hun
bekendste project is, naast het MAS, wellicht het “Vlinderdak’
van het nieuw Justitiepaleis in Antwerpen. Albert Smulders is
erg betrokken bij de vestiging in Hoboken. Daar worden vooral
windturbineconstructies geassembleerd. Hij is tevreden met de
overname: “We komen er sterker uit. Vanaf nu zullen grotere
offshore contracten binnen onze mogelijkheden behoren. En ons
orderboekje is alvast gevuld tot en met 2015.” Op de vestiging
in Hoboken werken vandaag zo'n 250 werknemers. Dat is een
pak minder dan de duizenden ‘Cockerillers’ van vroeger. Maar
het is een geruststellende gedachte dat de Titan nog heel wat
werk voor de boeg heeft. Die bedenking maak ik me wanneer
ik samen met Jan Van Eyken en de veiligheidscodrdinator een
beetje later bovenop de honderd meter hoge kraan sta. Een in-
nemende ervaring, zeker in het besef welke rijke geschiedenis
deze site vertegenwoordigt.




